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Het verliteratuurde
seminarieleven
van Jasper Mikkers

“Onder de mis in slaap vallen was niet ongevaarlijk. Modestus controleerde
vanaf zijn bidstoel achter in de kapel het gedrag van de seminaristen. Wanneer
iemand in slaap viel in de kapel of zich misdroeg, kwam de kleine pater in zijn
zacht ruisende pij naar voren tot hij op gelijke hoogte kwam met de bank waarin
de booswicht zich bevond. (...) Normaal kwam een bank zodra pater Modestus

in het gangpad werd ontdekt, meteen tot rust. De jongens verroerden geen vin
meer, tuurden strak voor zich uit. Als ze na verloop van tijd opkeken was de
kleine pater verdwenen. Spoorloos. Geruisloos.”
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Fictieve patersnamen

Wie tussen 1960 en 1970 semi-
narist was op het kleinseminarie
annex Oelbert Gymnasium in
Oosterhout herkent in pater
Modestus zonder twijfel pater
Fructuosus (Frans van Lingen,
1916-2015) uit Amsterdam.

Hij was de magister (geestelijk
leider) van het seminarie en de
biechtvader van veel leerlingen.
Hij verzorgde geheel volgens de
katholieke moraal van toen ook
de seksuele voorlichting van de
jongens met hun ontluikende
seksualiteit.

Het afgelopen juni in een
gewijzigde en uitgebreide vorm
heruitgegeven boek “Het einde
van de eeuwigheid” van Jasper
Mikkers wemelt van fictieve
patersnamen waarin ex-semi-
naristen meteen de daarachter
verscholen seminarieleraren
zullen ontwaren. Zeker geldt
dat voor pater rector Laetantius
(Hein van de Weijer, 1912-1986)
uit Scheveningen. In het boek
van Jasper Mikkers luistert hij
naar de naam pater Faustinus.
Het uit de klas gestuurde roman-
personage Henri Pafort (Jasper
Mikkers) beschrijft de gevreesde
rector, wiens kamer altijd blauw
stond van de sigarettenrook, als
een bidsprinkhaan: “De schou-
ders van het graatmagere lijf van
de rector staken bijna door zijn
pij heen. Het lange kleed maakte
hem nog langer dan hij al was.
Zijn gelooide gezicht droeg
putjes. (...) Er werd gezegd

dat pater rector meester in de
rechten was. Dat was iets heel
hoogs en geleerds. Die had je
niet veel.”

Nieuwe, uitgebreide
versie

Het boek van Jasper

Mikkers zit vol met zulke rake
en vermakelijke typeringen van
personen en gebruiken op het
kapucijnse kleinseminarie van
weleer en is voor betrokkenen
een feest van herkenning. Het
beschrijft het Oelbert (eerst
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alleen een jongenskostschool
voor kapucijnen in spe en later
ook toegankelijk voor externe
gymnasiumleerlingen) uit de
roerige jaren zestig van de vorige
eeuw, toen er een culturele revo-
lutie in ons land woedde en de
katholieke kerk van Nederland
op haar grondvesten schudde.

Er kwamen tal van veranderin-
gen in het seminarieleven die
leraren (voornamelijk paters)

en leerlingen niet onberoerd
lieten. Uiteindelijk leidde het tot
het einde van ook het kapucij-
nenseminarie. Jasper Mikkers
heeft deze ontwikkeling vanuit
meerdere perspectieven en met
meerdere romanpersonages
verliteratuurd en gedramatiseerd
in zijn boek “Het einde van de
eeuwigheid 1961-1968". Dit werk
heeft aspecten van een sleutel-
roman. Ondanks de vele naar de
werkelijkheid getekende perso-
nen, situaties en gebeurtenissen
is het dat per saldo niet. Het
gaat hier om fictie met factio-
nele karakteristieken.

De eerste versie van het semi-
narieboek dateert uit het jaar
2000. Jasper Mikkers noemde
zich toen nog Tymen Trolsky.
Onder dit pseudoniem had hij
naam gemaakt als mysterieus
dichter. Literair Nederland had
aanvankelijk geen idee wie er
achter deze naam schuil ging,
maar toonde zich hoogst geinte-
resseerd in zijn werk. De afge-
lopen juni verschenen remake
van het boek over het kapucijn-
enseminarie in verandering, nu
onder zijn eigen naam Jasper
Mikkers, is uitgebreid met enkele
hoofdstukken en telt met zijn
760 pagina’s zo'n 350 pagina’s
meer dan de eerste versie. Het
in Tilburg ten doop gehouden
boek, dat € 39,95 kost, is het
tweede deel van de zevendelige
romancyclus “Het Wolfsbit”. Deze
behandelt in een tijdsverloop
van een eeuw de vrijheidsdrang
van de opgroeiende Brabantse
katholieke jongen Henri

Pafort, in wie we de schrijver
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herkennen. Het een jaar geleden
verschenen “De kleine jongen
en de rivier 1918-1961" is het
eerste deel van de cyclus. Van
de zeven romans, samen 2800
pagina’s, zijn de eerste vier een
herziening van eerder, autobio-
grafisch getint, werk van Jasper
Mikkers. De volgende vijf delen
met autobiografisch getint werk
verschijnen de komende jaren,
allen bij uitgeverij Aspekt.

Nieuwe versie
van het
seminarieboek

De schrijver

Jasper Mikkers werd als zoon
van een politieagent in 1948

in Oerle geboren en bracht zijn
jeugd door in Liempde. Na één
jaar MULO in Boxtel ging hij

als priesterstudent naar het
Oelbert Gymnasium. Aan deze
stap zal zijn goede band met
zijn heeroom, de kapucijnen-
predikant Martialis Mikkers
(1911-1995) uit Veldhoven, niet
vreemd geweest zijn. Over enkele
logeerpartijen bij zijn heeroom
in het kapucijnenklooster te
Velp wijdde hij in zijn boek

“De kleine jongen en de rivier
1918-1961" het hoofdstuk “Het
Wiel”. Daaruit een passage. “Veel
paters waren oud. Ze kwamen
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kapucijn
Martialis
Mikkers,
heeroom van
Jasper Mikkers

Jasper Mikkers
als Tymen
Trolsky

Introductieboekje
bij zevendelige
romancyclus

uit de missie en dit klooster was
hun laatste thuis. Hier stierven
ze en werden begraven op het
kleine kerkhof dat in het midden
van het klooster lag, met zwarte,
metalen kruisen, kleine struiken
en afrikaantjes.”

Na het seminarie (gymnasium
B) was het voor Jasper Mikkers
een uitgemaakte zaak dat hij
geen kapucijn wilde worden. Hij
ging (1969) rechten studeren in
Tilburg en begon met schrijven.
Al na twee jaar rechten stapte
hij voor een studie Nederlands
over naar de lerarenopleiding.
Enige jaren was hij leraar, maar
het literaire werk bepaalde

meer en meer zijn leven. Zeker
nadat hij als Tymen Trolsky
furore maakte als dichter. Zo
was hij van 2013 tot en met
2015 stadsdichter van Tilburg.
De eerste Tilburgse stadsdichter
(van 2003 tot en met 2005)

was overigens de toenmalige
rechtenstudent en latere kunst-
redacteur van het Brabants
Dagblad Jace van de Ven (*1949,
Leende). Hij en Jasper Mikkers
kenden elkaar van het Oelbert
Gymnasium en werden literaire
vrienden en kompanen die zich
luid en duidelijk manifesteer-
den in het culturele leven van
Tilburg. Beiden waren in hun
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studententijd columnist van het
Tilburgs Hogeschoolblad toen
ex-Oelbertleerling en rechten-
student in Utrecht Piet van
Asseldonk daar hoofdredacteur
van was. Een ritselend netwerkje
dus van gewezen kapucijnse
kleinseminaristen.

In een introductieboekje voor
zijn zevendelige romancyclus
blikt Jasper Mikkers terug op
zijn literair vruchtbaar gebleken
verblijf op het kapucijnensemi-
narie. Hij was naar eigen zeggen
toen “een serieuze leerling”,

al lapte hij veel regels aan zijn
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ANKONDIGING EN BESCHRIJVING IN
TERVIEW MET DE AUTEUR

laars. Dat hij niet van school
gestuurd werd, was volgens hem
te danken aan het feit dat hij
een oom had die kapucijn was
(pater Martialis) en die gedu-
rende zijn seminarietijd “enige
jaren in het klooster woonde dat
bij het seminarie hoorde”.

Over zijn opleiding aan het
Oelbert is Jasper Mikkers ronduit
positief. Hij roemt het “leven-
dige culturele leven op de school
die zelfs een openluchttheater
had”. De paters-leraren die

allen een universitaire studie
achter de rug hadden en door

de orde, vaak tegen hun zin,
waren uitgekozen om leraar op
het seminarie te worden, gaven
volgens Mikkers “uitstekend
les”. “Alle leraren die ik op het
gymnasium had, zijn dood en
ook alle surveillanten. Aan het
einde van mijn romancyclus gaat
een van de personages naar een
kerkhof. Daar zijn alle namen
van zijn leraren in een plaat cor-
tenstaal gebrand en hij bedankt
hen voor wat ze voor hem
dgden. Zij maakten zijn leven
rijk, gaven hem toegang tot zijn
latere leven.” Aldus Henri Pafort,
alias Tymen Trolsky, alias Jasper
Mikkers.

Piet van Asseldonk



